
 

 

Aan het einde van een jaar gekomen 

als de hemel heel vroeg donker wordt 

en de lange winternacht maar niet wil wijken. 

 

Neem gerust de tijd voor fraaie dromen 

over ongeboren, lonkend perspectief 

over wat je hoopt of wilt bereiken. 

 

En laten we vooral, liefst meer dan ooit 

door echt contact en goed gesprek 

het leven van en met elkaar verrijken. 

 

Een gezond, gelukkig 

en verbonden 2020 gewenst. 
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